
VVA ALGEMENE LEDENDAG 22 MAART 2025 
CULTURELE ACTIVITEITEN 
 

Moeilijkheidsgraad 

 MG 1  beperkte afstand vanaf NHhotel  weinig treden 

 MG 2 gemiddelde afstand   weinig treden 

MG 3 gemiddelde afstand   veel treden 

 

B1. Bezoek aan het Patershol (MG 2) 
Het Patershol wordt door de Leie gescheiden van de rest van de historische binnenstad. De wijk 

ontstond in de 11de of 12de eeuw in de schaduw van het Gravensteen. Het kende zijn hoogdagen 

in de 17de en 18de eeuw, toen magistraten en advocaten er majestueuze herenhuizen optrokken. 

Na een periode als arbeiderswijk in de 19de eeuw raakte de buurt in verval. Pas in de jaren 80 van 

de vorige eeuw kwam het Patershol weer onder de aandacht en werden veel panden gerestaureerd. 

Vandaag vind je er een aaneenschakeling van restaurants en cafés. Er bevinden zich ook twee 

musea, nl. Huis van Alijn en Kunsthal Gent. Maar van waar komt die merkwaardige naam? 

 

B2. Bezoek aan het Gravensteen en omgeving (MG 3) 

Het Gravensteen is in 1180 gebouwd op de plaats van een kleiner kasteel uit de 

9de-10de eeuw door de graaf van Vlaanderen, Filips van de Elzas. Het was de 

verblijfplaats van de graven van Vlaanderen tot de 14de eeuw, toen zij zich 

vestigden in het meer comfortabel Hof ter Walle of Prinsenhof. Het steen 

verloor zijn militaire functie, werd ingenomen door openbare diensten en 

gedeeltelijk ingericht als gevangenis. Einde 18de eeuw kwam het gebouw in 

privaat bezit, waardoor werkhuizen en katoenspinnerij er werden 

ondergebracht en particuliere huizen ertegen werden gebouwd. In 1872 werd 

het poortgebouw, en in 1887 het overige door Staat en Stad aangekocht. Van 

1894 tot 1913 onderging de erg beschadigde burcht een grondige restauratie en gedeeltelijke reconstructie.  

Verder werpen we nog een blik op de omgeving, met o.a. het Sint-Veerleplein. 

 

B3. Bezoek aan het Belfort en Sint-Niklaaskerk (MG 3) 

Het Belfort was van in de 12de eeuw het zinnebeeld van de stedelijke macht en 
autonomie in de Vlaamse steden. Belforten  komen alleen voor in onze streken: 
20 in Frans Vlaanderen, 7 in  Wallonië en 29 in het huidige Vlaanderen.  
Torenwachters fungeerden van 1442 tot 1869 als wakers tegen rampen ( brand, 
misdadigers, overstromingen,…) en dit 24 uur op 24. 
Ook de beiaard was uniek in de wereld. Beiaarden kwamen tot 1920  uitsluitend 

voor in de Lage landen.  

De Sint-Niklaaskerk van Gent is in de 13de eeuw gebouwd op de resten van een 

11de eeuwse Romaanse kerk. In Scheldegothiek is ze opgetrokken in Doornikse 

kalksteen, ook wel “Blauwe steen” genoemd. Kenmerkend is de 76 meter hoge 

Vieringtoren, ook wel lantaarntoren genoemd: midden op de kruising van de kerk. De kerk werd eeuwen lang 

verwaarloosd. Pas na 1960 werd de restauratie aangepakt. 

 

B4. Bezoek aan het Lam Gods (MG 1) 

Het Lam Gods of languit, ‘De Aanbidding van het Lam Gods’, van de gebroeders 
van Eyck, onthuld in 1432, wordt wereldwijd erkend als artistiek hoogtepunt. In 
de Sint-Baafskathedraal worden de 18 panelen getoond, geschilderd op 
eikenhout bedekt met dunne lagen van een mengsel van krijt en dierlijke lijm.  
We dalen af in de crypte waar je gedurende een bezoek van 60 minuten met 

behulp van een speciale “Augmented Reality bril” ondergedompeld wordt in de 

fascinerende geschiedenis van het Lam Gods en de Sint-Baafskathedraal. Het 

bezoek eindigt bij het enige echte meesterwerk. 



  

B5. Boottocht (MG 1) 

Kom dankzij de lokale gids meer te weten over de geschiedenis van de stad. De 
tocht gaat van start in de prachtige middeleeuwse haven van Gent. Stap aan 
boord en maak kennis met de gids.  
Vaar over de rivier de Leie en neem de bezienswaardigheden van de stad in je 

op. Bewonder de drie beroemde torens van Gent: de Sint-Baafskathedraal, het 

Belfort van Gent en de Sint-Niklaaskerk. Bekijk de middeleeuwse kerken en 

kloosters terwijl de gids je meeneemt terug in de tijd. Bekijk het Prinsenhof, 

waar Karel V van Spanje is geboren. Bewonder de imposante gildehuizen en het 

middeleeuwse Gravensteen. 

 

B6. Wandeling door Gent (MG 2) 

Wandelen is de meest efficiënte en gezonde manier om de Arteveldestad te 
ontdekken. 
Weinig steden in het land die zo’n unieke sfeer uitademen als Gent. Deze stad  
sleurt heel wat geschiedenis met zich mee. Een aantal pareltjes waar we zullen 
langskomen zijn o.a. Korenlei, Graslei, Gravensteen, Mons Pietatis, Prinsenhof, 
De Lievekaai, Patershol, Huis van Alijn, De Vrijdagsmarkt, De Sint-Jacobskerk, De 
Achtersikkel. We gaan nergens binnen. 
Pijn aan de voeten hoef je niet te vrezen. Met een bescheiden 6 kilometer en 

goede stapschoenen is deze wandeling niet meteen de grootste uitdaging, maar wél een van de leukste. 

 


